
Dorpsreünie Deel 2: Zaterdag 16 juni 

Na een kort nachtje slapen zijn de vrijwilligers al weer vroeg in de weer, om de laatste 
voorbereidingen voor de grote dag van de dorpsreünie te verrichten. Alles moet perfect geregeld 
zijn, het moet het een feest van herkenning worden. 

Al ruim voor 13.00 uur worden de eerste reünisten gesignaleerd, het is het begin van een prachtige 
dag, zo zal later blijken. Meer dan 250 reünisten arriveren bij de loods van Polstra aan de 
Monnikebildtdijk, alwaar ze naast een naambadge, een enveloppe met de benodigde bonnen en 
muntjes en een 28 pagina’s tellend programmablad bij de ingang krijgen overhandigd. Het is een 
kakofonie aan stemmen, waarbij de herkenning van… steeds meer doordringt.  

Na het bakkie koffie of thee, en de smaak van echte Friese oranjekoek achter de kiezen, heeft ook 
deze dag Zijlstra de nodige moeite om de druk discussiërende reünisten tot de orde te roepen. 
Logisch, want wanneer je elkaar tientallen jaren uit het oog bent verloren, valt er veel bij te kletsen. 
Als dat uiteindelijk lukt, neemt Jouke het woord en heet de grote groep aanwezigen een warm 
welkom op het mooiste dorp van Het Bildt. “Wij mâne dan nou ônder gemeente Waadhoeke falle, 
wy blive Bilkerts”, zo is de stellige conclusie van Jouke Zijlstra. Jouke neemt de zaal mee langs de 
menselijke historie van twaalf huizen aan de Monnikebildtdijk. Daaruit valt op te maken dat ieder 
huisje een verhaal ademt, iets wat Jouke als geen ander op zijn eigen humoristische wijze weet te 
vertalen.  

De aanwezigen wordt een middagprogramma voorgeschoteld met rondleidingen door het dorp, het 
aanschouwen van oude bewegende beelden en foto’s, waarnaast vooral veel verhalen en anekdotes 
uit het heden en verleden met elkaar kunnen worden gewisseld. Het fraaie weer maakt dat overal in 
het dorp groepjes reünisten door hun oude woonplaats slenteren, met regelmaat wijst een hand met 
verbaasde blik naar een huis of een persoon die wordt herkend. De tijd om met iedereen te spreken 
blijkt op de grote reüniedag gewoonweg te kort. Sommigen kunnen uren met elkaar herinneringen 
uitwisselen.  

Aan het einde van de middag komen de gasten met lamme kaken en een uitgedroogde keel weer in 
de fraai uitgedoste loods bijeen, daar wacht een overheerlijke Life Cooking. De kaken ondergaan de 
volgende beproeving, de kauwbeproeving. 
De aanwezigen moeten (vooral in het begin) enig geduld betrachten om een stukje vlees te kunnen 
scoren, maar het geduld wordt ruimschoots beloond. Bovendien is in de lange rij wachtenden nog 
even tijd om met de voor- en of achterbuur een praatje te maken. Het gaat er gemoedelijk aan toe. 
Er is keuze uit maar liefst vijf verschillende soorten vlees, er is voor iedereen een slaatje. En 
daarnaast kan er onbeperkt rauwkost en patat naast het vlees worden opgeschept. En als toetje 
maakt het heerlijk schijfje ijs tussen twee wafelkoekjes, de Life Cooking tot een geslaagd feestje voor 
de hongerige maag. 

De avond begint langzaam te vallen, DJ Auke uit Berlikum draait achtergrond muziek welke past bij 
deze gelegenheid en bij de leeftijd van de gasten. Naarmate de avond vordert en de drankjes steeds 
rijkelijker vloeien, gaat de volumeknop met stapjes naar een hoger level. Totdat de dansvloer wordt 
veroverd door het gemêleerde publiek. Ondanks dat de stembanden al overuren hebben gedraaid, 
wordt er vrolijk meegezongen op de decibels die de luidsprekers brengen. Uiteindelijk gaat om 01.00 
uur de stekker uit de muziekinstallatie, waarna de nachtdravers na het laatste drankje langzaam en in 
vele opzichten voldaan huiswaarts keren. 


