
Uit ervaring weet Ouwe-Sylster Neeltje van den Brand dat, wanneer je relatie onverhoopt om wat voor reden dan ook 

tot een einde komt, het hebben van een dak boven je hoofd hoogste prioriteit heeft. Een plek waar je in alle rust en in 

een veilige warme omgeving alles op een rijtje kunt zetten, is van cruciaal belang. Neeltje is van mening dat er voor deze 

vaak hopeloze gevallen, een tijdelijke schuilplaats moet zijn. Omdat ze met zoon Jannes aan de van Albadaweg in een 

(te) ruim bemeten huis woont, wil Neeltje haar woning na een grondige verbouwing, om toveren tot schuilschuur. 

Omdat er behoefte aan is, zo is de overtuiging van de import Bilkert!  

De vanuit Heeswijk-Dinther naar het Bildt geëmigreerde Brabantse wil haar droom in vervulling laten gaan, maar heeft 

daar onvoldoende financiële middelen voor. Met behulp van ‘ask the crowd’, hoopt Neeltje de benodigde €30.000,- 

voor de grote verbouwing via het publiek binnen te halen. Samen met haar steun en toeverlaat Jannes, en een team van 

enthousiaste vrijwilligers om haar heen, maakt Neeltje er op de kortste dag van het jaar, haar langste optreden ooit van. 

Een actie die een megabedrag moet opleveren. Vanuit de Aerden Plaats worden alle Social Media middelen ingezet, 

maar ook de fysieke bezoekjes leveren keiharde euro’s op. Via een livestream worden luisteraars en kijkers enthousiast 

gemaakt te doneren. Als tegenprestatie voert de veelzijdige actrice en entertainer, kleine en grote opdrachten uit voor 

een bedrag wat past bij de opdracht.  

Een gedicht maken, een smartlap zingen, een liefdesverklaring voorlezen, een spijtbetuiging uitspreken, een promotie 

filmpje maken, zelfs het organiseren van een personeels- familiefeest behoort tot de mogelijkheden. Als het maar geld 

oplevert. Een dag vol bijzondere momenten; er komen mensen binnen die muziek maken, Omrop Fryslân en GP TV 

komen verslag doen, de gele kanariepieten van de voetbalclub die net voor middernacht reuring brengen. Het facebook 

account ontploft bijna door de vele ontroerende reacties. Dichter Sieds Wiersma is de hele dag ter plaatse om 

gedichten, poëzie en teksten te schrijven. Vooral de nachtzoen maakt indruk. Ouwe-Sylster Julia Bus breidt tijdens de 

actiedag een grote omslagdoek, die vervolgens naar de hoogste bieder gaat. Eerst komt Kirsten Zwijnenburg met een 

aantrekkelijk bod, wat even later door Niek Salden wordt overboden. De warmte die de omslagdoek biedt, krijgt een 

warm vervolg. Voor maar liefst €70,- gaat het kledingstuk uiteindelijk naar Kirsten en Niek. Beide dames besluiten er een 

deel-omslagdoek van te maken. Het Gronings-Bildts duo Boukje van de Heide en Ruben Bus brengt spontaan en vooral 

op indrukwekkende wijze een vertolking van het ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij ten gehore, waarvoor Sieds de 

tekst in een perfect passend schuilschuur jasje heeft gegoten.  

Ook al ligt het bedrag na de 24-uurs actie (nog) ver verwijderd van wat de initiatiefneemster voor ogen heeft, toch is de 

nog zichtbaar kwieke Neeltje zeer in haar nopjes met de bijna €5000,-; ‘Er zijn ontzettend veel bekende en onbekende 

mensen die doneren. Wat ook belangrijk is, is dat er contacten worden gelegd’. Zo is de redactie van het AVROTROS 

programma ‘Nederland verbouwt’ zeer geïnteresseerd in Neeltje’s schuilschuur. Begin januari komt de 

programmaleiding naar Ouwe-Syl en wordt bekeken in hoeverre de interesse een vervolg krijgt in het 

verbouwingsprogramma. Om het bedrag nog wat op te krikken, wordt de crowdfundactie met een maand verlengd.  

Van den Brand gokt o.a. op haar facebookvrienden en hulp uit de regio; ‘Wanneer de meer dan 2500 vrienden een 

tientje doneren, dan kan mijn droomwens zeker in vervulling gaan. Wat zou het daarnaast prachtig zijn, dat het 

bedrijfsleven (bouwbedrijven, installatiebedrijven etc.) dit project met mankracht en/of materiaal wil ondersteunen. 

Maar ook handige Harry’s uit het dorp zijn van harte welkom om hun handen voor dit goede doel beschikbaar te 

stellen. Een nieuwe CV-ketel is een grote investering, wellicht heeft of weet iemand een ketel die een tweede leven 

verdient en die de schuilschuur letterlijk kan verwarmen’. Een mevrouw laat via Social Media weten dat ze geen geld 

heeft, maar wel een mooie zitbank voor deze actie wil afstaan. ‘Dit is toch prachtig’ glimlacht Neeltje. De 

hartverwarmende giften worden dankbaar in ontvangst genomen. Naast Jannes, steunt ook vader van den Brand zijn 

dochter door dik en dun. De Brabander komt januari met een keuken, die in de schuilschuur een vaste plek moet 

krijgen. 

 

Om exact 09.00 uur komt een einde aan 24 uur bikkelen, de champagnefles wordt door Boukje van der Heide ontkurkt, 

waarna de stekker van de livestream eruit gaat. De glazen worden geheven, het positieve (glazen huis) kerstgevoel 

overheerst na de MarathoNeeltje. Het goede gevoel wordt begin januari versterkt, als blijkt dat de donaties blijven 

binnenstromen. De teller is inmiddels tot ruim boven de €6000,- geklommen, ‘Neeltje verbouwt’ kan beginnen! 


