
 

“Als de muziek noten op haar zang krijgt, dan schrijft de dichter over mollenplagen” 

 

Poëzie én muziek in de Aerden Plaats  

Dichter Pim Rodenboog met MusicaRosa 

 

Dichter Pim Rodenboog uit Oudebildtzijl leest voor uit eigen werk. Haar     

gedichten worden afgewisseld met bijpassende muziek van  

MusicaRosa: Mariska van der Kooi, zang en Hans Kaldeway, piano. 

 
Rodenboog’s poëzie is Nederlands- en Friestalig.  

Zij publiceerde 4 gedichtenbundels en won o.m. recent de poëzieprijs 

van het Fries Dagblad en eerder tweemaal de Rely Jorritsmaprijs. 

Het repertoire van MusicaRosa is breed; van vrolijk  
tot intiem en gevoelig. 

 

 

Wanneer: zondag 26 november 2023 om 15 uur. 

Waar: de Julianakerk in museum de Aerden Plaats.  

Adres: Ds. Schuilingstraat 4-6, 9078 WD Oude Bildtzijl  

(parkeren kan overal in het dorp) 

Entree: 10 euro. 

Reserveren  mail:  info@aerdenplaats.nl 


