Leven tussen Saharazand en Bildtse klaai

Overal ter wereld kom je reislustige Nederlanders tegen, zo ook Bilkerts. Het merendeel keert na een vakantie
terug op Hollandse bodem. Ook zie je dat sommigen hun geboortegrond definitief verlaten om hun geluk elders te
beproeven. Daarnaast heb je nog expats, zoals de Ouwe-Sylster familie Nijboer. Het grootste deel van het jaar
wonen en werken ze in het Midden-Oosten, maar
komen graag zo nu en dan ‘thus’ op Ouwe-Syl, om
daar te genieten van de rust, het ruimtelijkheid
van het landschap, de tradities en de Bildtkers.

Bij menigeen zal bij het horen van de namen Gerben
en Micky Nijboer, niet direct het kwartje vallen.
Echter wanneer ze horen van de ‘dobbepaarden
reddingsactie onder Marrum’, is de veel gehoorde
reactie: ‘och ja, is dat die mevrouw’! Dat de familie
Nijboer (Gerben, Micky en de kinderen Casper en
Iris) zelfs voor sommige Ouwe-Sylsters van de
Bildtse radar is verdwenen is logisch, ze zijn
namelijk al ruim een decennia geen permanente
bewoners meer in hun eigen huis aan het einde van
de Tjeerd Thijssenstraat.

Verliefden raken verliefd op Ouwe-Syl

Net voor de eeuwwisseling zijn Micky en Gerben op Ouwe-Syl komen wonen. Nadat de liefdesvonk enkele jaren
eerder op Terschelling was ontbrandt, ontbrandde deze ook voor het meest Oostelijke Bildtdorp: “Na het afronden
van Gerbens studie aan de hogere zeevaartschool op Terschelling was het onze wens om een solide start te maken,
met een veilige thuishaven waar we een mooie toekomst konden opbouwen”, weet Micky. “lk kende de vorige
bewoners van het pand aan de Tjeerd Thijssenstraat. Toen we een keer op de koffie gingen waren we op slag verliefd
op het huis, het dorp, de omgeving, de rust en de vriendelijkheid van de bewoners. Gerben was vanwege zijn beroep
als zeevarende niet afhankelijk van de grote stad en de afstand naar mijn werk in Hallum was prettig te doen op de
fiets. We hebben de gok gewaagd en dat is tot op heden goed bevallen". Op Ouwe-Syl kwam gezinsuitbreiding,
Casper (september 2000) en Iris (november 2001) maakten het gezin compleet. Na het krijgen van de kinderen,
beleefde Micky vrijdag 3 november 2006 iets wat haar leven toch ook wel even op z'n kop zette.

Paardenreddingsactie Marrum
“Het is inmiddels alweer lang geleden toen ik in 2006 was betrokken bij de paardenreddingsactie in Marrum. Het lijkt
een ander tijdperk en de hele actie is in de herinnering volledig ondergesneeuwd door alle (media)aandacht die het

kreeg”, laat de heldin van destijds weten.

De meer dan 200 paarden waren ingesloten
door het koude zeewater op één van de
buitendijkse dobbes onder Marrum. Door een
najaarsstorm en springtij was de zomerdijk
doorgebroken en was ‘t Noarderleech
ondergelopen. Het nieuws; dat ze daar vast
stonden en er met man en macht dagen en
nachten door het leger, brandweer en
betrokkenen is gewerkt om de paarden weg
te krijgen, haalde al snel in de media. Het
lukte uiteindelijk na een aantal dagen op
voorspraak van de toen 33 jarige Micky om te
paard vanaf de wal/de dijk, de kudde paarden
‘op te halen’. Door de merrie - die de leiding
had in de kudde op de dobbe - aan het halster mee te nemen, werden de dobbepaarden op imposante wijze door de
ruiters door het zeewater terug naar de wal gebracht.



Helden van het jaar
Door gebruik te maken van het natuurlijke (kudde)gedrag van het paard, de samenwerking en het juiste momentum,
lukte de reddingsactie uiteindelijk. Alle puzzelstukjes vielen samen. Het succes van de paarden aan de wal brengen
was zoet op het moment dat ze de dijk op galoppeerden: “Vanaf het moment dat we met onze eigen paarden terug
stapten naar de trailer om ze naar huis te brengen heb ik wel gedacht, was het maar zonder al die camera’s gegaan.
De media aandacht oversneeuwde de ervaring. Als gewone Friezin is die wereld onbekend terrein en weet je niet
wat je overkomt. De camera’s, (tv)programma’s, kranten en magazines hebben nog lang daarna het verhaal willen
horen en zien. Dat is een bijzondere ervaring op zich, de meningen die eruit voortkwamen, waren ook een levensles.
De reddingsactie paste wat dat betreft bij wie ik als
persoon ben, te paard, te water, betrokken bij dieren en in
de natuur. Het was persoonlijk mooi geweest wanneer de
herinnering daarbij was gebleven. Misschien een toast bij
Auke in het Graauwe Paard had het dan afgemaakt”, weet
de nuchtere paardenliefhebster. De heldhaftige daad was
voor Hart van Nederland aanleiding om aan de zes
reddende ruiters de ‘Held van het jaar’ award uit te
reiken.

Dit gaan we doen!

Gerben was vanwege zijn werk in die periode al veel van
huis, eerst als zeevarende en later in management
functies binnen rederijen. De verhalen en avonturen van
Gerben waren mooi om mee thuis te komen, toch ontbrak
er altijd iets, Gerben: “Micky en het gezin, om dit samen
op locatie mee te kunnen delen”. Hoe mooi zou het zijn
om als gezin de horizon te verbreden en dit soort
avonturen samen te beleven, de wereld met al haar
eigenaardigheden, nieuwe culturen en prachtige mensen.
“We groeiden steeds meer naar de gedachte om te gaan
leven als expats (tijdelijk of permanent in een land met
een andere cultuur verblijven). Het leven op Ouwe-Syl ~ ;
heeft iets magisch en heeft daardoor ook lang de rem op L o S own -
een vertrek gehouden”. Tot het moment dat er een aanbieding uit Nigeria kwam. Ook al was het land niet direct de
eerste keuze, Micky was vastberaden: “Dit gaan we doen! Nigeria heeft ons leven in positieve zin drastisch
veranderd. Er waren weinig mensen die onze beslissing konden volgen,
maar geloof ons, Afrika én zo ook Nigeria was geweldig”. Het was de
start van een periode van landhoppen, na vijf jaar Lagos volgde een
kort verblijf van een jaar in Al Jasrah (Bahrein). Vanaf 2017 tot
augustus 2022 verbleef het gezin in Doha (Qatar), én sindsdien is Dubai
(Verenigde Arabische Emiraten) the place to be.

Micky, rots in de branding

Het werk van Gerben in de Maritieme/Offshore industrie maakte, dat
het gezin veel van verschillende culturen meekreeg. De geboren
Kampenaar werkte o.a. voor Seatrucks Group, Zamil Offshore en P&O
Maritime Logistics. Momenteel is Gerben Offshore Director van het
grootste Scheepsmanagement bedrijf ter wereld. Hij leidt de Offshore
divisie binnen het bedrijf met wereldwijd kantoren en klanten. “Micky
is op al onze avonturen en reizen de vaste en stabiele rots in de
branding”, weet Gerben. “Zodra we gesetteld zijn en rust en stabiliteit
in het gezin is gecreéerd, dan volgt Micky haar passie in de
paardensport”. In het verleden heeft Micky een Hippische organisatie
geleid in Lagos, Nigeria (lkeja Saddle Club) en deze volledig
heropgebouwd met de lokale bevolking. Een prestatie die beloond




werd met een ‘honorable member’ titel. Vervolgens ging de focus op het trainen en coachen van derden in de
paardensport en daarnaast kwam ze zelf uit in (nationale) competities.

Micky heeft in Qatar haar steentje bijgedragen aan het Qatari hippisch nationaal team, waar ze als trainer/coach
voor heeft gewerkt. Het mag duidelijk zijn dat het stel een allesbehalve rustig leventje leidt.

Beiden hebben hun International Baccalaureate studie afgerond
aan de International American Community School in Doha
(Qatar). Casper is sinds 2021 in opleiding bij de luchtmacht als
loadmaster en vliegt voor het 300 squadron te Gilze Rijen op de
Cougar, een middelzware tactische ondersteunings- transport
helikopter voor het vervoeren van troepen en materieel. Casper
is een echte petrolhead, een way of life die hij met zijn vader
deelt. Iris volgt momenteel de studie BSc (Hons) Bioveterinaire
Wetenschappen aan de Hartpury universiteit nabij Gloucester in
Engeland. Deze universiteit stimuleert naast studie ook sport op
hoog niveau. Iris heeft hier haar passie als dressuurruiter
voortgezet en presteert inmiddels op Brits nationaal Prix St
George niveau, waarmee het ‘zo moeder, zo dochter’
paardenvirus is overgesprongen.

Tijd voor leuke uitjes

De paardensport als sport en hobby voorop, vergt veel
tijd. Toch is er nog ruimte waarin Micky graag reist:
“Voor het bezoeken van Casper en Iris als wel familie,
maar ook het ontdekken van nieuwe delen in de
wereld, én vakanties natuurlijk. Bijvoorbeeld de
woestijnduinen in om te kamperen met onze eigen
dak-tent. Daarbij komt de interesse in dieren altijd en
overal bovendrijven. Bijvoorbeeld door te duiken
en/of snorkelen en dan de onderwaterwereld
bewonderen, of op safari te gaan in Afrika om the big
five te spotten. Daarnaast is creatief bezig zijn in het
breedste zin van het woord iets wat ik graag doe in
mijn vrije tijd: foto’s maken, Instagram reels of iets
moois creéren op papier, tekenen of schrijven
bijvoorbeeld”.

Gerben is naast zijn drukke baan, net als zoonlief, bezeten van alles wat snel is en grote motoren heeft. In het
Midden-Oosten geniet hij volop van het avonturieren met zijn Nissan Patrol 4x4: “We gaan ermee Dune-bashen in de
woestijn en kamperen in onze dak-tent”. Ondanks dat velen denken dat het Midden-Oosten het hele jaar een
ziedend hete zandbak is, is de realiteit anders. Gedurende de zomermaanden is het vaak tegen de 45-50 graden in
de schaduw. De winters daarentegen (van Oktober tot Maart) zijn het aangenaam prettig, met dagtemperaturen
tussen de 20 en 30 graden en ’s nachts rond de 15 graden.



Contrast tussen miljoenenstad Dubia en piepklein Ouwe-Syl

“Het is misschien leuk om met de overeenkomsten te beginnen. Zoals, dat waar je in de wereld ook bent, er overal
Nederlanders zijn. En, om in het thema van de paardensport te blijven, er zijn zoveel paarden uit Nederland hierheen
verkocht, veel Friezen. En dat is leuk als Friezin. Dubai als miljoenenstad met al haar verschillende culturen is erg
speciaal, onze kijk op de wereld is zo verbreed door alle plekken in verschillende landen die we hebben aangedaan.
En dat is prachtig. We hebben geleerd dat geloven en culturen allemaal mooi zijn met bijvoorbeeld alle culturele

feesten die erbij komen. Kort geleden hing er bij de buren Halloween versiering voor de deur en bij de overburen
Diwali versiering, het feest van de lichtjes uit de Indiase cultuur. Vanuit de moskee op de hoek, hoorden we de in de
verte melodieuze gebeden. Terwijl wij uitkijken naar onze Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst- en feestdagen.

“Dubai staat bekend om het luxe, de pracht en praal, maar wij leven ons leven hier. Bij het opstaan laten we gewoon
de hond uit en maken het ontbijt. Net als op Ouwe-Syl moet er hier ook hard gewerkt worden voor brood op de
plank. Het grootste verschil tussen Dubai en Ouwe Syl is de rust in ons dorp, de schone lucht, het groen en de stilte.
De plek waar onze kinderen geboren zijn en de plek wat altijd thuis zal zijn. Dubai is een 24/7 stad met altijd wat te
doen, licht, pracht en praal en een smeltkroes van culturen”.

WK Qatar

In de Qatar-periode heeft de familie Nijboer van dichtbij ‘the making off’ van het grootste voetbaltoernooi ter wereld
meegemaakt: “Absoluut! In Qatar woonden we tegenover het Al-Rayyan stadium en hebben de ontwikkeling van
Qatar richting het WK van dichtbij meegemaakt. De aandacht die het evenement krijgt zien we tweeledig”, weet
Micky. “Het is zeker een trigger geweest voor veel verbeteringen t.o.v. mensenrechten. Gerben was lid van het Dutch
Business council en kreeg veel mee over wat er op de achtergrond gaande was. Ik denk dat we ons allemaal moeten
realiseren dat Nederland en het Westen ook niet brandschoon van misstanden is geweest in het verleden. Wat toen
is gebeurd zal geen enkele Nederlander meer in zijn hoofd halen om nu weer zo uit te voeren. En toch mogen en
moeten we met trots terugkijken op wat ons, de Nederlanders heeft gevormd”.

“Het Midden-Oosten is in zijn pracht en praal aan het prille begin van haar ontwikkeling. Twee generaties eerder was
het vervoermiddel een kameel en leefden ze nog in tenten. Tot begin 20° eeuw was Qatar een arme



vissersgemeenschap, waarvan de economie grotendeels gebaseerd was op visvangst en parelvisserij. Rond 1920
kende Qatar een grote economische crisis toen de parelvisserij instortte. In de decennia daarop werd het land
geteisterd door armoede, hongersnood en ziekte. De transformatie van ontwikkelingsland tot één van de rijkste
naties ter wereld begon met de ontdekking van aardolie in 1939”.

Mensenrechten
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spectaculairder en
negatiever te brengen.
Een trend die ons opvalt in Nederland. Wat wij de afgelopen 12 jaar geleerd hebben is, om door het negatieve heen
te prikken en het positieve te omarmen. Als je dit lukt, zie je het mooie van een continent, land en haar bevolking,
dat is pas echte verrijking”.

Micky en Gerben zijn zeker van plan de nationale trots te volgen tijdens het WK: “Absoluut! Wij zullen menig
wedstrijd gaan volgen op een publieke plaats met een koud drankje in onze hand, en dan het Nederlands elftal
luidkeels aanmoedigen! Het ‘Oranje gevoel’ is hier voor ons misschien nog wel sterker als wanneer we in Nederland
zijn. De Nederlanders zijn wat dat betreft net onkruid en duiken overal in hun oranje outfit positief op”.

Verenigde Arabische Emiraten (VAE)
Het zal geen verrassing zijn dat het leven in de VAE, waar het gezin op dit moment is gehuisvest, anders functioneert
dan Nederland. Toch is het land buitengewoon gastvrij, anders dan men in Nederland misschien denkt en verwacht.

De populatie van de VAE is 10.08 Miljoen inwoners, waarvan
8.92 Miljoen buitenlanders zijn. De Emirati inwoners zijn in de
minderheid, ze vertegenwoordigen ‘maar 12%’ van de
bevolking. Het is een land gebaseerd op godsdienst van de
Islam, met al haar normen en waarden. De emigratie regels zijn
strikt, maar duidelijk: “Zolang je binnen de lijnen kleurt is het

een gastvrij en welkom land. Het lijkt soms in zekere zin op
waar Nederland wellicht naar verlangt, als we het nieuws
mogen geloven. Duidelijkheid, respect en een overheid die
ervoor zorgt dat normen en waarden van de oorspronkelijke
bevolking wordt behartigd. ledereen is welkom, onder
voorwaarden en met respect. We moeten niet vergeten dat elk
land en werelddeel een ontwikkeling doorgaat en dat is één
van de mooiste dingen om mee te maken. De veranderingen
die we hebben gezien in Qatar de afgelopen 5 jaar zijn
bewonderingswaardig. Zeker nog niet perfect volgens de
Nederlandse of westerse begrippen, maar zeker ook niet zoals
in de media geschetst”.




Speciale momenten beleven in thuishaven

Als gezegd, de Nijboertjes verblijven voor een groot deel van het jaar in het Midden-Oosten, waardoor ze even
hebben overwogen hun huisje aan de Tjeerd Thijssenstraat te verkopen. Toch konden ze dat om verschillende
redenen niet over hun hart halen: “Het expat leven gaat altijd gepaard met risico’s en onzekerheden. Contracten met
korte opzegtermijn, afhankelijk van expatriate quota’s in de landen waar we verblijven. Dus voor ons is het geen
optie onze thuishaven op te geven. We hebben, gedurende de Ebola uitbraak in Afrika (2014), de politieke
omstandigheden rond verkiezingen en Covid, al enkele keren terug moeten vallen op onze veilige haven op Ouwe
D Syl Sinds twee jaar woont Casper in het huis. De feestdagen,
kerst en oud en nieuw, dit zijn de speciale momenten die we
graag met familie delen”. Dan zijn ze te gast in hun eigen

woning.

’t Bildt voelt als thuiskomen

“Het Bildt met de Bilkerts is uniek! De weidse vergezichten, de
tot aan de horizon strekkende velden, we voelen ons altijd
welkom in ons (t)huis. De eerste nacht moeten we altijd wennen
aan de stilte en de duisternis. Op Ouwe-Syl kunnen we gewoon
Gerben en Micky zijn, zonder vooroordelen of gekkigheid.
Niemand die zich er om bekommerd wat we de overige
maanden buiten Nederland doen en dat geeft ons rust. Het
mooie aan Ouwe-Syl en het Bildt is dat we de draad kunnen
oppakken waar we gebleven waren. Geen gejaag, geen gedoe.
Hier vind je nog authenticiteit en een plek waar mensen om
elkaar geven, hier kom je thuis. De sfeer in Nederland en Ouwe
Syl willen we dan meemaken. We leven daar echt maanden
naartoe. Kerstavond onder de kerstboom zingen op de Pyp en

Oudjaar melkbu ieten, we doen
het al sinds jaar en dag. Gerben bakt
oudejaarsdag altijd oliebollen, vroeger
brachten de kinderen dan een bordje naar
buurman Schat en mijn moeder komt nog

altijd oliebollen proeven. Gerben zijn vader
bakte ook altijd oliebollen en Casper bakt
nu ook mee, het is een van vader op zoon
op zoon traditie”.

Wat Micky en Gerben - naast familie - het
meest in de VAE missen zijn de seizoenen
en de lekkernijen: “Het heerlijke brood,
pickwick thee en alle smaakjes,
bokkenpootjes. De toetjes, goeie yoghurt en natuurlijk onze Nederlandse kaas. Hahaha, veel eten dus. Natuurlijk is
uiteindelijk in Dubai alles tegen een hoge prijs te krijgen, maar dat is toch anders. Knus op de bank zitten wanneer
het buiten regent, met dikke sokken en een dikke trui aan, én met een dampende mok in je handen, dit typisch
Nederlandgevoel beleef je in het Midden-Oosten niet”.

Toekomst

“We zitten vol toekomstplannen. Het Bildt, het dorp Ouwe-Syl en de familie, het trekt altijd en ooit zullen we wel
weer permanent terugkeren naar Nederland. Waarschijnlijk dan nog steeds met reisplannen. De unieke locatie op
Ouwe-Syl, de gemoedelijke sfeer, het huis waar onze kinderen zijn geboren en niet te vergeten: de ongelofelijk fijne
buurt en de onschatbare waarde van de buren. Dit is wat Ouwe-Syl voor ons maakt wat het is. Zouden we deze
combinatie ergens anders kunnen vinden? Misschien wel, waarschijnlijk niet! Bovendien, waarom zouden we een
plek verlaten waar we het zo goed hebben (gehad)”. Misschien zegt dit wel alles uit de monden van een Friezin
(Micky is geboren in Heerenveen) en een Hollander die zich 100% Ouwe-Sylsters voelen.



