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Op 8 januari 1993 neemt Auke Kooistra zijn 
intrek in Café Het Graauwe Paard op Ou-
we-Syl. 30 jaar later is het café vanzelfspre-
kend een begrip op Ouwe-Syl, én weten 
gasten van ver buiten de gemeentegrenzen 
steeds vaker en massaler de weg naar Auke 
& Nynke te vinden. 
Het geheim, zo blijkt achteraf, is het mo-
ment dat het echtpaar in 2005 besluit het 
roer drastisch om te gooien. Het recept van 
het succes: “De dorpskroeg wordt eetcafé, 
stille kracht Nynke het nieuwe gezicht ach-
ter de bar.” 

BERTUS DIJKSTRA

Once upon a time at the Old-Syl ranch
Ergens eind tachtiger jaren richt Auke, samen 

met Klaas Feenstra, Piet Visser en Douwina Ro-
denhuis ‘Stichting Feest’ op, het idee dat enke-
le jaren daarvoor op Auke’s verjaardagsfeestje 
wordt geboren.
Eind 1989 vindt als gevolg daarvan Auke’s Rock 
& Roll Party plaats, het is de warming-up van de 
memorabele Wild-West feesten.
Van heinde en ver komen tussen de duizenden 
bezoekers, meer dan een decennium lang naar 
de grootste Bildtse ranch.
Uitgedost als cowboy, cowgirl, indiaan of she-
riff, in passende outfit beleven ze het Wilde 
Westen at Old-Syl.
Elf jaar lang is het geoorloofd om vanonder een 
cowboyhoed met klapperpistool te schieten, 
wordt een rodeostier beklommen, én wordt die 
ene avond van het jaar de Bildtse rust verstoord 
door wapengekletter en westernmuziek.

Weg naar nieuwe levenswijze
De roemruchte feesten van toen zijn voor Auke 
de kennismaking met de horeca, al is dat niet 
waar hij direct in terechtkomt.
Nadat de Sylster kwajongen zijn opleiding als 
leerling automonteur heeft afgerond, moet hij 
van hait Remkus zo snel mogelijk aan de slag. 
Deze laat Johannes Post weten: “Die jonge mot 
niet op ‘e dyk omlope.” Daags na het examen 
stapt Auke ‘s morgens 04.30 uur bij Post in de 
auto om bij Brada Leeuwarden het mes in het 
vlees te zetten. Wanneer de messen na verloop 
van tijd bot worden, werkt Auke een jaar of vier 
bij boer Smits aan de Oudebildtdijk.
Via Miedema modebrillen en de koerierswagen 
van Frans Verhagen start hij bij Café Mukkes, 
Auke’s nieuwe way of life.
(Vervolg op pagina 7)
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