
Margriet Koelmans over Boer zoekt vrouw: fantastys aventuur 
 

Ouwe-Sylster Margriet Koelmans op speeddate 

Zondag 15 mei is er een einde gekomen aan het 12de  seizoen van Boer Zoekt Vrouw. Net als in de voorgaande 
edities trekt deze KRO-NCRV kaskraker - waarin boeren op zoek gaan naar de ware liefde - ook dit seizoen een 
groot publiek. Margriet Koelmans (Ouwe-Syl) is single, staat open voor een relatie en wordt geattendeerd op 
boer Jouke Huitema. Ze schrijft een brief en mag, net als negen andere meiden uit maar liefst 434 
briefschrijvers, bij de Witmarsumer op speeddate. Ook al duurt Boer zoekt vrouw ‘slechts’ één dag voor 
Margriet, ze heeft het als een ‘FANTASTYS AVENTUUR’ ervaren. Met haar Bildtse levensspreuk: ‘Die’t mosken 
fange wil, mot in ’e haag slaan’, hoopt de Sylster de ware … alsnog tegen het lijf te lopen. 

 

Familie en collega’s attenderen Margriet op Jouke 

Op 29 augustus 2021 presenteren de boeren en boerin zich in het programma Boer zoekt vrouw. De uitzending is 
aan de vrijgezelle Ouwe-Sylster Margriet Koelmans - ook al is ze groot fan van het programma - voorbijgegaan. 
Maar kort na de uitzending wordt ze door verschillende collega’s, broers en zussen geappt. De berichten zijn 
eensluidend: ‘Er zit een hele leuke boer in Boer zoekt vrouw, misschien is dat wat voor je. Dan moet je schrijven’. 
“Doe hew ik ‘t even in my om gaan laten en hè de ôflevering werom sien. En doe docht ik, dut is seker wel een 
leuke man. Een lekkere hard werkende no nonsens boer, die’t d’r ok nag hartstikke leuk út siet”. 

Deur gemeenskaplike interresse foelde ik ‘n klik 

Margriet besluit de stoute schoenen aan te trekken en in de pen te klimmen. “Wy hewwe deselde interesses, 
Jouke roeit en dat hew 
ik ok jaren deen, we 
houwe baide van sport 
(o.a. kaatse), binne 
baide búttenmînsen en 
hij komt ok nag út 
Frysland. Ik foelde 
derdeur wel ‘n klik. Dus 
doe hew ik de gok mar 
waagd en hew ik 
skreven”, aldus de MCL 
verpleegkundige van de 
afdeling hartbewaking.  

September 2021 krijgt 
Margriet bericht van de 
BZV redactie, ze is met 
nog negen andere 
briefschrijvers door de 
hunk uit Witmarsum 
uitgekozen om op 
speeddate te komen! 

“Ik wist doe nag niet hoefeul briefskrivers d’r waren, maar in eerste instânsy waar d’r ongeloof fansels. Je wisten 
wel dat-y jong, flot en één fan’e knapste boeren waar”. Gelijktijdig komt ook het besef in wat voor rollercoaster 
ze terecht kan komen.   

Om te voorkomen dat deelnemers vroegtijdig informatie lekken, volgt er een verplichte radiostilte. Van oktober 
tot februari weet Margriet moeiteloos haar kiezen op elkaar te houden. Slechts enkele vertrouwenspersonen 
weten dat Margriet aan het programma mee gaat werken. “ôns hait en mim  hew ik ’t fansels ferteld, mar ok myn 
suster Janneke. Die het my ok kledingadvies geven”.   



Oponthoud zorgt voor stressmomentje 

Op een oktoberdag stapt Margriet in de auto richting Zaandam, waar de speeddates met Jouke plaatsvinden. Met 
draaiende camera’s en allemaal reuring om je heen zou je kunnen verwachten dat dit met stressmomentjes 
gepaard gaat: “Nee, der hew ik helendal gyn last fan had, alleen onderwees d’r hine had ik d’r last fan”, doelend 
op het oponthoud op de Afslútdyk. Gelukkig arriveert Margriet tijdig op de fraaie locatie, waar organisatorisch 
alles tot in de puntjes is geregeld weet ze: “Je worre heel goed opfongen en begelaid, worre fan eten en drinken 
foorsien en make feul nije kontakten. En at je tien frôly bijnander sette, dan praat dat wel. De sfeer foelde as ’n 
femilydâg”.  

Die’t mosken fange wil, mot in ’e haag slaan 

Wanneer de 34 jarige rasechte Bildtse de kamer waar Jouke wacht binnenkomt, schakelt Margriet moeiteloos 
over op het in haar werk opgedane ‘Frysk’. Toch opent ze het gesprek met het geven van een typisch Bildts 
presentje aan de man met 110 Jersey koeien, “want ja, je motte je ôfkomst niet fersmite”. De op en top Friese 
Jouke krijgt een tegeltje met de Bildtse spreuk, ‘Die’t mosken fange wil, mot in’e haag slaan’. “Mar dut tegeltsje 
hat wol ’n betsjutting 
fansels” voegt de diehard 
Bildtse er direct aan toe. “At 
jo wat berikke wolle, moat 
jo jesels in it djippe goaie. Én 
dat is wat wy dogge”! Jouke: 
“Ja, dat dogge wy seker”, 
waarmee het ijs, voor zover 
dat er was, is gebroken. Het 
speeddategesprek loopt 
gesmeerd, én voordat de 
oud-winnares van de dames 
PC het weet zitten de vijf 
minuten met Jouke erop.  

Presentatrice Yvonne 
Jaspers vangt Margriet op: 
“Nu moet je weer overschakelen naar het Nederlands. Hoe was het?”. “Fantastisch, echt heel leuk”, laat Margriet 
met een grote glimlach en een glinstering in haar ogen weten. Margriet laat vervolgens weten dat ze niet uitsluit 
dat ze iets voor Jouke gaat voelen: “En dat zeg ik niet zo snel”. Een logeerpartij met de boer uit Witmarsum ziet 
de Sylster wel zitten.  

Keuzemoment dag date 

Uit de tien meiden waar Jouke een speeddate mee heeft gehad, mag hij vijf uitnodigen voor de dag date  op zijn 
boerderij. De spanning onder de deelneemsters is groot en Margriet is - net als de andere meiden - optimistisch 
gestemd. Enige momenten later volgt de teleurstelling als duidelijk wordt dat er voor de Bildtse geen vervolg aan 
het Boer zoekt vrouw avontuur komt: “Ik had ’t in earste instânsy niet ferwacht dat hy my niet kieze sou. Ik docht 
en hoopte dat-y deur deselde interesses, ‘t gesprek en Frysland meskien wel foor my gaan sou. Later worde my 
dúdlik dat-y in ‘e earste útsinding al angeven had dat-y meer open ston foor ‘n relasy fan feerder fort”. Van 
pearkekeatsen met Jouke zal het niet komen, de boer is met de blonde Karlijn op citytrip naar Kopenhagen 
geweest. Of Karlijn de juiste keuze is moet blijken, maar: “Karlijn is wel ’n hele leuke flotte meid”. 

Tillefoon ontploft 

De Boer zoekt vrouw uitzending maakt heel wat los, zo blijkt direct na de speeddate uitzending: “Myn tillefoon 
ontplofte, fooral mînsen fan myn werk”. Reacties als: Wat stoer zeg dat je dit hebt gedaan; knap dat je zo jezelf 
bent gebleven; dat je uit zoveel brieven bent gekozen; tot, dit is precies wie jij bent. De teleurstelling maakt plaats 
voor trots, trots dat ze zichzelf is gebleven en dat ze deze stap heeft gezet.  

 



En wat nu…?  

Ook al is de Bildtse na het Boer zoekt vrouw avontuur momenteel niet actief op zoek naar een man, toch staat 
Margriet zeker open voor 
de liefde. Op de vraag hoe 
Margriets man op het witte 
paard eruit moet zien, volgt 
na een korte stilte het 
antwoord: “Een leuke 
stoere, spontane kirl die’t 
weet wat ie wil. En, ‘t hoeft 
niet beslist ‘n boer te 
wezen.  
‘t Kin trouwens ok nag 
weze at ’n kiker naar de 
KRO skryft en met my 
ôfprate wil. Dat hoor ik dan 
na ôfloop fan de 
útsindingen”. Wat de 
toekomst voor Margriet op liefdesvlak ook brengt, over de keuze van haar deelname aan Boer zoekt vrouw is ze 
klip en klaar: “It waar ‘n fantastys mooi aventuur, soa’t je op tillefizy sien, soa is ’t ok echt. Met fijne mînsen en ’n 
goeie begelaiding”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


